NIEUWSBRIEF JANUARI 2024
VAN DE CLASSICALE KERK EN ISRAEL WERKGROEP
OVERIJSSEL - FLEVOLAND

Beste lezer van onze Nieuwsbrief!
Hier volgt een bericht van de werkgroep Kerk en Israél.

Graag maken we u attent op ons programma in de eerste helft van het jaar 2024.

Dat doen we met een dubbel gevoel omdat we geschokt zijn door wat er in Israél en Gaza
gebeurt. Wat een slachtoffers maakt deze oorlog tussen Israél en Hamas. In ons land en binnen
de kerk roept dit gewelddadige conflict heftige en ook tegenovergestelde reacties op. Hoe gaan
we hier mee om? De PKN pleit voor een meervoudige verbondenheid en het onderlinge gesprek.
Naast de onopgeefbaar verbondenheid met Israél is er via de oecumene de verbondenheid met
de Palestijnse christenen die de stem van de Palestijnen vertegenwoordigen. Het gaat om het
luisteren naar trauma’s van beide zijden. Daaruit vloeit voort de diaconale betrokkenheid: om op
te komen voor de slachtoffers en die te helpen en vredesinitiatieven te steunen.

Vanuit de landelijke Protestantse Raad voor Kerk en Israél (PRKI) is te melden dat er twee nieuwe
medewerkers voor Kerk en Israél zijn aangesteld: ds. Jacco Overeem en dr. Johanna Tanja. Daar
zijn we blij mee. Ze hopen hun werk voor Kerk en Israél vooral vruchtbaar te maken voor ‘het
land’, voor de mensen aan de basis van de kerk. Intussen maken ze kennis met o.a. de classicale
werkgroepen.

Onlangs werden we uitgenodigd voor een gesprek met het breed moderamen van de classis. Het
was een goed gesprek met het verzoek van het moderamen om de aanvullende nota over het
Israélisch — Palestijns conflict (de zogenaamde IP-nota) die op landelijke niveau in de maak is,
straks in onze classis onder de aandacht te brengen.

Intussen spits ons werk zich toe op de volgende onderwerpen: (1) Het zich verdiepen in de Joodse
wortels van het christelijk geloof en het koesteren van die wortels; (2) het aangaan van een relatie
met het levende Jodendom in de eigen regio/classis; (3) en het bestrijden van antisemitisme. Een
verslag van het gesprek op de synode over antisemitisme kunt u via de volgende link vinden:
https://protestantsekerk.nl/synodeagenda/generale-synode-november-2023/

In deze nieuwsbrief leest u welke activiteiten we in de eerste helft van 2024 organiseren. Ds.
Hennie Marsman vertelt ons meer over de bijeenkomsten van het pastores leerhuis in de eerste
helft van 2024. Op 11 maart 2024 vindt alweer de zesde (!) Hellendoornconferentie plaats.
Daarover vertelt ds. Remko Veldman ons. De landelijke ontmoetingsdag Kerk & Israél op 26
februari 2024 staat in het teken van Pesach en Pasen. Alle activiteiten van harte aanbevolen!

Leon Eigenhuis, voorzitter Classicale Kerk en Israél Werkgroep Overijssel-Flevoland.
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Pastoresleerhuis Wierden

In het voorjaar van 2024 organiseert de Classicale Kerk & Israél Werkgroep Overijssel-Flevoland vier
leerhuis-bijeenkomsten, waarvoor we u van harte uitnodigen.
Ze staan gepland op de maandagen 29 januari, 19 februari, 18 maart en 29 april 2024.

Onder leiding van Dodo van Uden, medewerker van de stichting LeV, bespreken we gedeelten uit 'Sjabbat,
een dag apart’. Verkenning van de Tien Woorden in de joodse traditie, dl. 2. 360 pagina's. Uitg. Stichting
LeV. Dit boek is te bestellen via het bestelformulier op www.stichtinglev.nl a € 8,50 plus verzendkosten.
Aan de orde komen: de sjabbat in Tora, midrasj en halacha, en de sjabbat in het Nieuwe Testament aan de
hand van de verhalen over de verkromde vrouw (Luc. 13:10-17) en over de wandeling door de korenvelden
(Luc. 6:1-5).

Op 29 januari: gedeelten uit deel 1, hoofdstuk 1 en 2

Op 19 februari:deel 1, hoofdstuk 5

Op 18 maart:deel 2, hoofdstuk 3

Op 29 april: deel 2, hoofdstuk 6

De bijeenkomsten worden gehouden in het Ontmoetingscentrum naast de Gereformeerde kerk in Wierden,
Spoorstraat 7, 7641 BJ Wierden (tel. 0546 571 813). Het gebouw ligt tegenover het NS station.

Inloop vanaf 10.30 uur, aanvang 11.00 uur. Om 12.30 uur onderbreken we voor een lunch en om 13.15 uur
pakken we de draad weer op, om af te sluiten rond 14.45 uur.

Kosten van deelname (inclusief lunch) zijn € 140,- voor vier bijeenkomsten. U kunt eventueel ook een
afzonderlijke bijeenkomst deelnemen a € 35,- per keer.

Aanmelding voor 22 januari 2024 bij ds. Hennie Marsman, predikant@protestantsegemeentelosser.nl

Tel. 06 — 29 49 25 31.

De tentoonstelling ‘Al waren onze monden vol van zang’

Voor plaatselijke PKN-gemeenten in Overijssel-Flevoland
e.0. maakte de Classicale Werkgroep Kerk & Israél de

Al waren tentoonstelling ‘Al waren onze monden vol van zang'. Met
deze tentoonstelling hopen wij het Kerk & Israél-werk van de
onze monden PKN onder de aandacht van plaatselijke gemeenten te
brengen. Deze tentoonstelling is te huur voor 3 weken voor €

vol van zang 75.

‘Al waren onze monden vol van zang' is een tentoonstelling
van twaalf meditatieve afbeeldingen met gedichten. De twaalf
composities vormen een verhaal waarin de bezoeker van de
tentoonstelling zijn of haar eigen levensverhaal kan
teruglezen. De gedichten, oorspronkelijk geschreven in het
Hebreeuws, zijn in het Nederlands vertaald.

Wij bieden méér dan de tentoonstelling alleen. Tijdens de duur van de tentoonstelling kunnen wij een avond
verzorgen rond de brochure ‘Onopgeefbaar verbonden’. Dit kan het inhoudelijke gedeelte van een
informatieavond over het Kerk & Israél werk van de PKN zijn. Ook kunnen we een zondagse ochtenddienst
verzorgen met als thema de verhouding van kerk en Israél.

Informatie: Remko Veldman, ds.veldman@pg-oudavereestbalkbrug.nl tel. 0523 — 723 188

Conferentie Hellendoorn ‘Buber in Saksenland’

In de Leerkamer van de Oalen Griezen houden we op 11 maart onze 6° dagconferentie waarin Martin Buber
centraal staat. Bij de voorbespreking kwam naar voren dat we eigenlijk Martin Buber wel kennen, maar toch
niet zo heel goed. Omdat het precies 100 jaar geleden is dat het basiswerk van Buber Ich und Du verscheen,
een dialogische grondslag voor al zijn latere geschriften, zal bij de lezingen hier de nadruk op liggen.

- Bas van de Bergh spreekt over Ik en jij / Gij’: over de relatie van de mens met al het geschapene en
met de Nabije.

- Hans Schravesande spreekt over ‘lk en wij’: over de relatie van persoon en gemeenschap: sociaal,
ethisch en religieus.

- Na elke lezing volgt er een nabespreking geleid door Kees Bregman,

Na de lunch zijn er workshops:
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1. Bas v.d. Bergh: Over het vertaalproject van Buber en Rosenzweig, de Verdeutschung der Schrift ook
helemaal gebaseerd op zijn dialogisch leven, denken en spreken. Een workshop aan de hand van
voorbeelden. (interactief)

2. Kees Bregman: ‘Buber en dialogisch werken in hulpverlening en pastoraat’

3. Hans Schravesande: Buber als profeet en over de bijbelse profetie. Een kader voor het doorgaande
gesprek Kerk en Israél.

Aanmelden voor 6 maart bij Ad de Hoop adehoopll@hetnet.nl kosten: € 45,- Wilt u bij uw aanmelding uw
voorkeursvolgorde voor de workshops vermelden?

Activiteiten in deze regio:

Dalfsen

Het komende winterseizoen willen we weer een leerhuis houden in Dalfsen, in vier bijeenkomsten.

De eerste en vierde keer onder leiding van Dodo van Uden. De tweede en derde keer leidt Teunis Dankers
de gesprekken.

Het gekozen onderwerp is: Ester. We gebruiken hierbij het boek van Dodo van Uden — Weg van de Tora,
deel 6 (uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociéteit).

Data: de maandagen 22 januari, 5 en 19 februari en 4 maart 2024.

Tijd: 14.00 — 16.00 uur.

Plaats: Kerkelijk Centrum De Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen.

Kosten: € 20,00 exclusief boek (dat is ongeveer € 8,00)

Als u mee wilt doen, hoor ik dat graag voor 31 december. Meld het erbij, als u het boek nog niet hebt, dan
kan ik dat voor u bestellen.
Teunis Dankers, tel. 0529 434437, e-mail: dankers-adriaanse@hetnet.nl

Dedemsvaart
17 januari 2024
Lezing door mevr. van Duuren over de positie van de vrouw in het Jodendom.

29 februari 2024
Lezing door dhr. Jochanan Jobse van de stichting Nachamu Nachamu Ami, hulp voor de zwakkeren in Israél.

14 april

Bezoek aan de synagoge Groningen met eventueel een expositie erbij en/of een rondleiding in de buurt met
mevr. Wilna de Grooth.

Alle avonden beginnen om 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur, in De Fontein, Hoofdvaart 7.

Er zal ook steeds een kraam met Israélproducten aanwezig zijn.

Voor meer informatie: tel 06 538 728 70.

Hellendoorn/Nijverdal - Leerhuis Jodendom-Christendom

Het vorig jaar gestarte leerhuis in Nijverdal krijgt een vervolg in het seizoen 2023-2024. Het leerhuis zal
begeleid worden door ds. Greet Nijmeijer uit Overdinkel, die het stokje overneemt van ds. Leon Eigenhuis.
‘Het bezit van de waarheid: het einde van de dialoog’ zo luidt de titel van een boekje van de Joodse
schrijver Pinchas Lapide. Met deze intrigerende titel in gedachten, willen we op zoek gaan naar de heilige
geschriften van beide religies die zo nauw met elkaar verbonden zijn; het Oude en Nieuwe Testament, ook
wel Eerste en Tweede Testament genoemd, ... en wat daarna kwam ... en wat we daarvan weten ... wat is
Thora en wat is Tenach ... wat betekenen Midrasj, Misjna en Talmoed ... hoe zit dat Oude Testament
eigenlijk in elkaar ... en lijkt het Nieuwe Testament daarop?

Allemaal vragen waarvan het zeer de moeite waard is om daarmee bezig te zijn. Want meer weten
betekent meer begrip voor de ander en hopelijk ook voor onze eigen manier van denken en geloven.

Het leerhuis wordt gehouden in Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal van 19.30 uur — 21.30 uur op
maandag:

5 februari, 4 maart en 8 april 2024.

Opgave en info: Willem Bouwhuis, willem.bouwhuis@gmail.com, 06-15558285

Hellendoorn en Kampen - Leerdiensten Tora en Evangelie

Het doel van de leerdiensten.

In de leerdiensten Tora en Evangelie proberen we terug te gaan naar de gang van zaken in deze eerste
eeuwen van de Kerk, en dat met het oog op vandaag en morgen. We proberen zo handen en voeten te
geven aan wat door Maarten den Dulk is genoemd ‘een huis naast de Synagoge’.

Tegelijk geven we zo ook gestalte aan centrale artikelen aangaande dit thema in de Kerkorde van de
Protestantse Kerk Nederland.
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De kerk wortelt in Israél. De woorden van het Nieuwe Testament hebben hun bron in het Oude Testament.
En zo gaan we ook in deze diensten telkens naar de oudtestamentische bron; de bron waar Jezus zelf mee
leefde, de bron waar Hij de Bron van is.

We lezen dus net als de eerste heiden-christenen het Nieuwe Testament als ingang tot het Oude
Testament. Een lastige oefening maar wel met verrassende resultaten. We luisteren daarbij naar de uitleg
van rabbijnen: wat staat er in het Hebreeuws, hoe is dat uitgelegd in al die eeuwen, en welke discussies
werden in de dagen van Jezus hierover gevoerd?

Gang van zaken tijdens de leerdiensten.

In deze diensten staat er telkens een gedeelte uit de Tora centraal. In de synagoge wordt in één jaar de
gehele Tora gelezen. In de leerdienst lezen we een deel van de Sidra, het gedeelte van de Tora dat in de
synagoge op de voorgaande sabbat aan de orde was. We verdiepen ons in de rabbijnse uitleg van dit
schriftgedeelte en we vragen ons af wat dit voor ons als kerk te betekenen heeft.

Bij dit schriftgedeelte wordt een nieuwtestamentische tekst gekozen. Dat doen we in het besef dat het in
beide testamenten om dezelfde God gaat: om de God van Abraham, Isaak en Jakob, de HERE God, die de
Vader van Jezus Christus is en door Hem ook onze Vader is.

We verdiepen ons dus in de Schriften waaruit en waarmee Jezus leefde en erkennen daarbij de
rechtmatigheid van de rabbijnse uitleg, vanaf zijn begin tot in het heden toe. Op deze manier hopen we dat
de Schriften voor ons op een nieuwe manier gaan spreken en geven we gehoor aan wat er voorin de
kerkorde van de PKN over de roeping van kerk en gemeente staat, namelijk dat we ‘als Christus-belijdende
geloofsgemeenschap het gesprek met Israél zoeken inzake het verstaan van de Heilige Schrift (Artikel | lid
7).

Hellendoorn — Nijverdal

17 maart 2024, 19.00 uur, ds. Reinier Gosker in Hellendoorn
16 juni 2024, 19.00 uur, ds. Jelle van Slooten in Hellendoorn
15 september 2024, 19.00 uur, ds. Bart Trouwborst in Hellendoorn
20 oktober 2024, 18.30 uur, ds. Bart Gijsbertsen in Nijverdal

17 november 2024, 19.00 uur, ds. Bart Gijsbertsen in Hellendoorn

Kampen

28 januari 2024 ds. Bart Gijsbertsen

25 februari 2024 ds. Bart Gijsbertsen

24 maart 2024 voorganger nog niet bekend
28 april 2024 *

26 mei 2024 ds. Bart Trouwborst

30 juni 2024 voorganger nog niet bekend

De diensten worden gehouden in het Open Hof, Lelystraat 49 te Kampen en beginnen om 19.00 uur.
Digitaal via www.openhofkampen.nl en dan de knop livestream voor computer. Maar ook via
Kerkomroep/Kampen/open hof

Kampen
18 januari 2024
Lezing door drs. Albert Groothedde.

14 maart 2024

Lezing door ds. Bart Gijsbertsen. Leven met de Psalmen van Israél.

De avonden vinden plaats in de Lemkerzaal van het Broederhuis, dat is in de Broederkerk. Broederstraat 16
in Kampen. Aanvang: 20.00 uur.

Info: r.westendorp@home.nl

Rijssen

Wat zegt rabbijn Jonathan Sacks over de tien parasjot van Leviticus?

Begin oktober start dr. Otto Mulder een nieuwe cursus Hebreeuws lezen in Twente, uitgaande van deze
vraagstelling bij het derde boek van de Torah.

Hij was docent Hebreeuws aan de Open Universiteit, aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en vanaf
1987 actief in het Leerhuis Ben Sira, eerst in De Schouw in Almelo, nu in de Open Hof in Rijssen.

Leidraad is het boek “Leviticus, het boek van het heilige”, geschreven door rabbijn Jonathan Sacks.

In de cursus worden eerst de boeiende gezichtspunten van Sacks besproken, die thuis worden voorbereid.
In de eerste bijeenkomst maken we kennis met elkaar en met het boek Leviticus en de algemene inleiding
van Sacks. Het kennisniveau en de wensen van de nieuwe deelnemers worden vastgesteld.

We gaan afspraken maken om het lezen van het Hebreeuws te bevorderen.

In de volgende 10 bijeenkomsten komt eerst de toelichting van Sacks bij de tien parasjot aan de orde.
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We gaan bij de parasjah een treffende passage in het Hebreeuws lezen, die is uitgewerkt in een reader met
de gevocaliseerde Masoretische tekst uit de Biblia Hebraica en daarnaast drie vertalingen, t.w. de Naardense
Bijbel en de vertaling van Buber/Rosenzweig en de NBV 21.

De betekenis wordt nader toegelicht vanuit de Joodse traditie, de Hebreeuwse grammatica en de syntaxis.
Een greep uit de gedeeltes die aan de orde komen: Crisis en de terugkeer van het heilige, Leviticus vandaag,
tussen bestemming en toeval, geweld en het heilige, tussen hoop en menselijkheid, de buitenstaander, de
zondebok, de logica van de liefde, rechten van minderheden, de verantwoordelijkheid voor elkaar enz.

De cursusdata in 2024 zijn op op 16/1, 12/2 en19/3. In het najaar 2024 en in het voorjaar 2025 wordt de
cursus voortgezet. Inschrijven voor 1 jaar is mogelijk. Het cursusgeld bedraagt 150 € per jaar Het boek is
verkrijgbaar in de boekhandel, uitgeverij Skandalon ISBN 789492 183 934.

In een reader worden de teksten opgenomen en dit werkboek is beschikbaar voor elke deelnemer.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Open Hof kerk te Rijssen gelegen nabij het station.

Doelgroep van het Leerhuis Ben Sira:

leder die zich wil verdiepen in de Joodse uitleg van het boek Leviticus en dit boek in het Hebreeuws wil lezen.
De kennis van het Hebreeuws zal verschillen, maar in het leerhuis blijft ieder ook leerling.

U kunt uw aanvankelijk kennis van de taal weer ophalen. Het hoofddoel is het dieper leren verstaan van de
oorspronkelijke tekst, de uitleg in de loop van eeuwen en de betekenis van dit boek van het heilige voor ons
leven hier en nu.

U bent van harte welkom in de Open Hof Kerk, Stationsdwarsweg 2, 7460 AC RIJSSEN.

Meer informatie bij dr. Otto Mulder, tel. 06 527 227 53 of omulder@hetnet.nl

Plan Sanhedrien

Op 18 september was Jacob Nathan de Leeuwe onze gast in het Pastoresleerhuis. Hij is Talmoedvertaler.
Inmiddels zijn er bij uitgeverij Skandalon al enkele delen verschenen van zijn Nederlandse vertaling van de
traktaten Berachot, Taaniet en Sanhedrien uit de Babylonische Talmoed. Hij behandelde met ons een
gedeelte uit Traktaat Sanhedrien, hoofdstuk 11 over de vraag wie er deel zullen hebben aan de
toekomstige wereld. Ds. Reinier Gosker schreef hierover:

Een bijzondere ervaring

Tijdens een bijeenkomst van het Classicale Pastores Leerhuis Wierden werd onder aanwezigheid
van Jacob de Leeuwe een lange passage behandeld uit het Talmoed Tractaat Sanhedrin Perek

11 over de herleving der doden en de toekomende wereld (olam haba). De twaalf deelnemers
hadden de betreffende passage thuis bestudeerd en van tevoren hun vragen schriftelijk

ingebracht. Aan de hand van deze - zowel informatieve als zakelijke - vragen kwam een gesprek op
gang dat ik in de Joods-christelijke dialoog z6 nog niet eerder heb meegemaakt! Het was geen
éérichtingsverkeer van deskundige naar toehoorders, maar een écht gesprek tussen een
Talmoedgeleerde en een groep predikanten, kerkelijk werkers en belangstellende gemeenteleden
die deels helemaal géén ervaring hebben met de joods-christelijke dialoog of met het Kerk &
Israél-werk van de PKN. Maar hier gebeurde het! Het veel geroemde dialogische gesprek op
ooghoogte, - in dit geval over het belang van de Talmoed in de ontmoeting van christenen en Joden.
De vorm die we gekozen hadden was een simpele, maar had een verrassende uitwerking. Het
thuis voorbereiden bleek motiverend te werken voor het deelnemen aan het gesprek (1). De van

te voren ingeleverde vragen van de deelnemers structureerden het gesprek (2). Bovendien

werden dankzij de individuele voorbereiding al te wijdlopige associaties voorkomen (3).

Het plan

In de dagen na deze ontmoeting in het Pastores Leerhuis liet de gedachte mij niet los dat ik met
deze unieke ervaring iets moet doen. Ik overlegde met Jacob en ook hij bleek graag bereid tot
voortzetting van zulke éénmalige gesprekken als in het Pastores Leerhuis Wierden. Gezien het feit
dat Jacob in Israél woont gaat zijn voorkeur uit naar vier van zulke gesprekken in één week, dus op
een maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 10.30 uur tot 15.00 uur met een
gezamenlijke lunch.

Tot zover de dromen van Reinier Gosker. Maar dromen werden concrete plannen en hieronder volgt de
officiéle uitnodiging om deel te nemen aan een van de bijeenkomsten van dit Sanhedrienproject.
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Welk nut heeft de Talmoed-vertaling van Jacob de Leeuwe
voor mij als predikant, kerkelijk werker of

belangstellend gemeentelid?

December 2023

TALMOED
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Reinier Gosker

Jan Poortmanweg 4
7957 DA De Wijk
reiniergosker@gmail.com
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ANON

Beste collega’s, kerkelijk werkers en belangstellende gemeenteleden,

Al geruime tijd wordt nagedacht over mogelijkheden om de Talmoed-vertaling (en -verklaring) van Jacob de
Leeuwe onder de aandacht te brengen van collega-predikanten, kerkelijk werkers en belangstellende
gemeenteleden. Waarom eigenlijk?

Over die vraag gaat deze brief,

die tegelijk een uitnodiging is om deel te nemen

aan één van de vier bijeenkomsten van het Sanhedrien-project,

dat plaatsvindt in Zwolle, Joure, Zuidlaren en Wierden op 8, 9, 10 en 11 april 2024, -
bij succes herhalen we het project in andere delen van het land.

In ons werk komen we geregeld talmoedcitaten tegen. Meestal hapklaar gepresenteerd en bruikbaar als
illustratie bij ons betoog. Waarom ook niet? De Talmoed is hofleverancier van goddelijke wijsheden! Wel
roepen zulke citaten de vraag op naar de oorspronkelijke context ervan. Wat is de Talmoed voor een boek?
Heeft de Talmoed ook 6ns als voorgangers iets te zeggen?

Wie - inzake het verstaan van de Heilige Schrift - het gesprek met Israél zoekt!, doet er goed aan zijn of haar
gesprekspartner te (leren) kennen. Het lezen van een ‘Inleiding in het Jodendom’ kan daarbij behulpzaam
zijn, maar voor een gesprek is méér nodig. Dan moet je elkaar ontmoeten!

Die mogelijkheid willen Jacob en ik je graag bieden door gezamenlijk, één dag lang, fragmenten uit het
Talmoed-tractaat Sanhedrien te lezen, en te ontdekken hoe Joodse gesprekspartners denken en redeneren,
wikken en wegen, hoe ambivalent hun beslissingen zijn, hoe discussies niet afgesloten worden en laatste
antwoorden op zich wachten laten. Dit te beseffen is één ding, het in een gesprek ervaren is iets anders! Die
ervaring is leerzaam en kan indruk maken. Dat is wat we beogen. Zo maken we de wereld een stukje beter:
€én dag lang intensief met elkaar in gesprek zijn, op ooghoogte, met de intentie elkaar te verstaan.

Teksten uit Sanhedrien worden op dit moment geselecteerd om aan de deelnemers toe te sturen ter
voorbereiding van de bijeenkomsten. De Sanhedrien-uitgave zal door Uitgeverij Skandalon tegen
gereduceerde prijs aan de deelnemers worden aangeboden. Vanwege het beoogde gesprekskarakter van
de ontmoetingen beperken we het aantal deelnemers tot hooguit 15 personen per bijeenkomst. De
tijdsplanning voor elk van de vier bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

ontvangst met koffie 10.30-11.00
eerste gespreksronde 11.00-12.30
lunch (vegetarisch) 12.30-13.15
tweede gespreksronde 13.15-14.45

Na aanmelding voor één van de vier bijeenkomsten ontvang je een factuur van € 35,- en verdere informatie
over de te lezen teksten, over het thema en over de plaats van samenkomst.

Aanmelding: Voor meer informatie:

Dhr. Arie de Lange Reinier Gosker

Hoofdstraat 124, 7921 AR Zuidwolde tel 0522 — 855 782

email: ariedelange54@gmail.com email: reiniergosker@gmail.com

Met een vriendelijke groet,
Jacob de Leeuwe &Reinier Gosker

1 PKN-kerkorde Art. I,7
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Bekijk ook onze website:
kerkenisraelnoord.nl



