Nieuwe Talmoed-gesprekken met Jacob de Leeuwe in oktober 2024

Elkaar ontmoeten in een Talmoed-gesprek

Nieuwe joods-christelijke bijeenkomsten met Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe - oktober 2024

Wijsheid en levenskunst, dat zijn woorden die de Talmoed kenmerken. Deze rabbijnse uitleg van de Tora staat vol met
boeiende discussies, voorschriften en anekdotes. Lees je de Talmoed, dan verrijkt dat je geloven en je leven. Doe je
dat als joden en christenen samen, dan ontstaat er een bijzondere verbinding waarin tradities zowel worden verdiept
als overstegen. Het Talmoed-gesprek biedt de mogelijkheid om hieraan mee te doen. Van 28 t/m 31 oktober 2024 zijn
er vier verschillende gesprekskringen met Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe, op vier locaties: Hoofddorp (NH),
Hoogwoud (NH), Rotterdam (ZH) en Bodegraven (ZH). Of organiseer een Talmoed-gesprek in uw eigen regio.

Wie als christen de Bijbel beter wil verstaan en het gesprek met het jodendom zoekt, kan het beste zijn of haar
gesprekspartner (leren) kennen in een ontmoeting. Die mogelijkheid is er nu. Samen met Jacob de Leeuwe kunt u één
dag lang fragmenten uit het Talmoed-traktaat Sanhedrien (band Il) lezen, en ontdekken hoe joodse gesprekspartners
denken en redeneren, wikken en wegen, hoe ambivalent hun beslissingen zijn, hoe discussies nooit af zijn en
definitieve antwoorden uitblijven. Die ervaring is leerzaam, verbindend en maakt indruk.

Voor wie?

ledereen die de joods-christelijke dialoog een warm hart toedraagt of er kennis mee wil maken, is welkom om aan dit
gesprek deel te nemen. Te denken valt aan gemeenteleden, kerkelijk werkers, pastores, predikanten en priesters, en
andere belangstellenden. Talmoedcitaten komen we in teksten geregeld tegen, meestal hapklaar gepresenteerd en
bruikbaar bij het betoog. Maar wat is de context, wat is de Talmoed voor een boek?

Opzet van de dag

Hetzelfde programma wordt op vier verschillende locaties aangeboden. Tijdens het Talmoed-gesprek bespreken we
een passage uit de Talmoed, die de deelnemers ruim van tevoren in pdf krijgen toegestuurd. De groep zal bestaan uit
plusminus 15 personen per bijeenkomst. De deelnemers lezen thuis de betreffende Talmoedpassage, noteren vragen
die bij hen opkomen en leveren die van tevoren in per mail, als bouwstenen voor het gesprek.

De teksten die voor dit Talmoed-gesprek zijn uitgekozen gaan over de joodse rechtspraak. Ze leren ons om te gaan
met verschillen (b.v. tussen civiele zaken en halszaken) en het sluiten van compromissen. Daarnaast ontdekken we
hoe de opstelling (in een halve cirkel) en de samenstelling van een rechtbank de kwaliteit ervan waarborgt. We vragen
ons af wat dit wil zeggen over de verhouding tussen God en mensen en tussen mensen onderling, en welk licht dit
werpt op de rechtszaken in de evangelién, zoals de veroordeling van Jezus en de terechtstelling van Stefanus.

De te lezen teksten uitTalmoed Sanhedrien Deel II:

1. inleiding, pag. 13 t/m 19

2. hoofdstuk 4, pag. 167-176 (minus laatste regel: 'Een andere interpretatie ...")

3. hoofdstuk 4, pag. 225 (waar de MISINA begint) t/m halverwege pag. 230 (waar de GEMARA eindigt)

Wilt u in uw eigen regio een Talmoedgespreksavond organiseren? Mail dan met Reinier Gosker:
reiniergosker@gmail.com.



Tijdsplanning, kosten en opgave

- ontvangst met koffie 10.30

* eerste gespreksronde 11.00-12.30

*lunch 12.30-13.15

* tweede gespreksronde 13.15-14.45

- Kosten: € 45,-. De factuur, de pdf met de Talmoedpassage, en meer informatie ontvangt u meteen na aanmelding.

- Babylonische Talmoed, Traktaat Sanhedrien Il is op de dag zelf te koop met 20 euro korting: geen 84,50 maar 64,50
euro. Wilt u het boek eerder ontvangen met 15 euro korting? Bestel dan via www.skandalon.nl/sanhedrien met de
kortingscode GESPREK.

- Opgave bij dhr. Arie de Lange: talmoedgesprek@gmail.com. Graag de locatie vermelden.

Locaties

Maandag 28 oktober

De Lichtkring

Lunenburgdreef 70

2135 DV Hoofddorp

tel. 023 - 561 20 22

Er rijdt vanaf het station een bus naar de kerk. Er is voldoende parkeerruimte bij het winkelcentrum, waar de kerk in
staat

Dinsdag 29 oktober

Prinsekerk

Schepenstraat 69

3039 NC Rotterdam

De Prinsekerk ligt 650 meter vanaf Centraal Station Rotterdam

Woensdag 30 oktober

't Centrum

Willemstraat 15

2411 CP Bodegraven

De kerk is ca. 200 m vanaf station Bodegraven verwijderd / er is voldoende parkeerruimte

Donderdag 31 oktober

Protestantse Kerk

Radboudstraat 1

1718 CA Hoogwoud

Er is voldoende parkeerruimte bij de kerk

Contact: Reinier Gosker, reiniergosker@gmail.com, tel. 06-124 699 87 / 0522-855 782

Het Talmoed-gesprek is een initiatief van Reinier Gosker en Jacob de Leeuwe i.s.m. Stichting Talmoed, het OJEC, de
KRJ (Katholieke Raad voor het Jodendom), afd. Kerk en Israél (PKN), de Protestantse Raad voor Kerk en Israél,
Stichting PaRDeS, en uitgeverij Skandalon.


https://www.skandalon.nl/shop/jodendom/656-babylonische-talmoed-traktaat-sanhedrien.html
https://www.skandalon.nl/shop/alle-boeken/656-babylonische-talmoed-traktaat-sanhedrien.html
https://www.facebook.com/uitgeverijskandalon

